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Beste vrienden 

Wij zijn weer begonnen aan onze 12e jaargang van Den Doren Boom. 

Naarstig selecteren we op dit moment de rubrieken welke wij in het eerst volgend nummer 

gaan plaatsen. Heeft u onderwerpen waarover u iets wilt weten uit het verleden laat het ons 

weten en wij kijken of we hier aandacht aan kunnen besteden. 

Harrie Roelands 

Helaas moeten we dit jaar beginnen met een droevig bericht. 

Ons gewaardeerd werkgroep lid Harrie Roelands is helaas plotseling 

tot ons groot verdriet overleden. 

Harrie is vanaf de oprichting van onze stichting betrokken. Harrie was 

altijd trouw op ons 14 daags overleg aanwezig en had een bijzondere 

inbreng door zijn kennis van de geschiedenis van Zundert. Zijn grote 

specialiteit was echter het transcriberen van documenten. Dit kwam 

voor ons goed uit want wij hebben alle documenten van de 

Schepenbank (rechtshuis) van Wernhout digitaal in ons bezit. Deze 

documenten, vanaf ca. 1500 tot 1800, zijn nagenoeg allemaal door hem bewerkt. Een 

monnikenwerk en miljoenen letters zijn door hem getranscribeerd.  

Ook was Harrie ijverig bezig met het onderzoeken van de genealogie van Zundertse families. 

Door zijn onnavolgbare kennis en geheugen  over de families wist hij veel verbanden te 

leggen met personen uit families en hij wist dikwijls beter hun afkomst dan zij zelf. 

Harrie bedankt en rust in vrede. 

Vriendengeld 2023. 

U heeft allemaal weer een factuur ontvangen voor het vriendengeld 2023 

Met trots kunnen wij vaststellen dat velen van u het bedrag hebben 

overgemaakt, waarvoor hartelijke dank. Ook hebben vele van u 

besloten om wat meer over te maken dan strikt noodzakelijk en daar 

zijn we uiteraard ook blij mee zodat iedereen vriend kan blijven. Wij 

zien dit als een erkenning dat u ons werk waardeert. Oeps………., 

mogelijk bent u bij het lezen van dit artikel tot besef gekomen dat u het nog niet overgemaakt heeft 

of dit op uw prioriteiten lijstje stond dan verzoeken wij u om alsnog een bedrag over te maken zodat 

wij ons kunnen richten op het verzorgen van onze andere activiteiten. 

 
 

mailto:secretariaatshhw@kpnmail.nl


DE AA OF WEERIJS (2).  
Naast de verschillende positieve reacties die wij mochten ontvangen 

op ons artikel over de Aa of Weerijs in Den Doren Boom 23, kregen 

wij ook een belangrijke aanvulling van Wil Nouws, destijds 

woonachtig in de Mereltjesstraat aan de loop van de Aa of Weerijs. 

Wil vertelde ons dat het rechttrekken van de beek iets anders was 

gegaan dan wij beschreven. Met de Belgische overheden was 

destijds overeen gekomen dat het deel van de beek van grenspaal 

227 tot 228, die de grens tussen Nederland en België vormde, na de 

kanalisatie geheel op Belgisch grondgebied kwam te liggen. Er 

kwamen daarna dus GÉÉN Nederlandse perceeltjes op het Belgische 

grondgebied te liggen, wat we hierbij ook graag willen ‘rechttrekken’. 

 

Op donderdag 2 februari jl., net op het moment dat Den Doren Boom 23 werd verspreid, 

verscheen in BNDeStem een artikeltje over muskusratten met de kop: 

“Het waterschap vangt minder muskusratten”. 
Daarin schrijft journaliste Nicole Froeling dat de bestrijding van muskusratten op dit moment 

lijkt te lukken. Zo werden er vorig jaar in het gebied van Waterschap Brabantse Delta 1750 

ratten gevangen en 2 jaar eerder waren dat er nog 2100.  

Deze cijfers geven wij u als aanvulling op ons artikel over de Aa of Weerijs nog mee. 

 

 Ostaaijense wijsheid, humor en geschiedenis. 

Ongetwijfeld bent op de hoogte dat binnen de grenzen van de Hooghe Heerlickheyt 

Wernhout ook de “De Geest” en “De Buijs” lagen zodat we gevoeglijk kunnen vaststellen dat 

dit tot het grondgebied van Wernhout hoorde. Vandaar dat we het volgende historische 

verhaal, geschreven door Huub Kunst, u niet willen onthouden. 

Waar komt de naam Bakzakkenstraat vandaan? (verkorte versie) 

In de oorlogstijd woonde er daar een boer, wij noemen hem Koobke, 

die heel wat zilveren rijksdaalders bezat. Om ze toen maar veilig te 

bewaren had hij ze in zijn graanzakken verborgen tussen de rogge. 

Toen hij de zakken naar de mulder bracht om clandestien wat 

roggemeel te kunnen krijgen en eens een lekkere mik te bakken kwam 

het geld bij het lossen der zakken tevoorschijn. 

Bij het malen klonk plotseling rinklekinki en er blonk iets wit in het graan. De mulder riep: 

“Koobke wat hedde nou gedaan, wat hedde in ou bakzak gedaan”. Koobke schrok en liep 

snel de trap op. Hij schreeuwde: “gif m’nne bakzak terug m’nne bakzak ik moet naar de 

doktor vlug geef munne bakzak terug”.  

Het praotje ging snel op het dorp rond. De mensen vroegen lachend waar woont die 

slimmerik, ja waar. Daar aan de weg die geen naam heeft. Maar de straat werd in de 

volksmond al snel de weg waar de man van die bakzak woont. 

De raad besloot later unaniem dat dit de Bakzakkenstraat werd . 

 


